

Van Ginhoven Nieuwsbrief #1

13 september 2023

Lieve familieleden, 

De zomervakantie is weer voorbij en de meeste van ons zijn weer begonnen aan het nieuwe werk- of schooljaar of genieten verder van hun welverdiende pensioen. 
Tijd voor een 'update' met wat familie wetenswaardigheden en ook om jullie te laten weten waar we staan met de 'Huibert van Ginhoven' Stichting.

Adoptie #cel 512 Oranjehotel

Allereerst wil ik degenen die er op 4 mei j.l. in het Oranjehotel bij konden zijn, bedanken voor hun aanwezigheid bij de onthulling van het gedenkplaatje bij Cel # 512 ter herinnering aan het maandenlange verblijf van Oom Huib en Oom Jaap aldaar tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik sluit ter herinnering en ter informatie voor hen die er niet bij waren, hieronder een paar foto's bij. 
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Oprichting 'Huibert van Ginhoven Stichting'

Bij Notaris kantoor Bellaar c.s. in Amstelveen is mede dankzij een genereuze gift van Kees van Ginhoven op 4 mei j.l. de Huibert J.C. van Ginhoven Stichting opgericht. 
Ik sluit de akte ter informatie bij. De Stichting staat nu ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nr. 90117794. 

Dank voor de vele donaties.

Graag wil ik iedereen hartelijk danken voor hun hartverwarmende enthousiasme en belangstelling en de vele donaties die het mogelijk gemaakt hebben dat de Stichting Cel # 512 in het Oranjehotel voor een periode van zes jaar, tot 29 maart 2029, heeft kunnen adopteren. We hebben daarnaast met uw donaties ook de zaalhuur, thee/koffie en fris tijdens de bijeenkomst in het Oranjehotel op 4 mei betaald. Er is nog €296,-  over, daarvoor zal zsm een begroting voor de rest van het jaar (en volgend jaar) worden opgesteld. Eventuele nieuwe donaties kunt u storten op IBAN bankrek.nr. NL07 ABNA 0120217481 t.n.v. de Huibert C.J. van Ginhoven Stichting. Er is nog wat geld nodig voor het bouwen en onderhouden van de 
website, de stamboom, het vaststellen van het familiewapen/zegel (heraldiek) en wie weet ook nog eens de kosten van een te organiseren familiebijeenkomst volgend jaar.





Andere bijdragen. 

Van veel kanten heb ik verhalen en anekdotes, kopieën van stukken, krantenartikelen etc.. over het wel en wee van onze familie in de Tweede Wereldoorlog mogen ontvangen. Heel veel dank hiervoor m.n. ook aan Kees en Martin van Ginhoven, Jurgen Jaap Brandjes en de familie Wijntje, Vreeken en Schaardenburgh. Nogmaals allemaal heel veel dank! De Stichting zal deze informatie zuinig bewaren en tzt verwerken waar mogelijk in de nog op te bouwen familiewebsite. 


Gedenkkruis Bussumerheide

De Stichting heeft onlangs bij de Gemeente Hilversum een officieel verzoek ingediend om de naam van Oom Huib bij te laten schrijven op het naamplaatje bevestigd aan het Gedenkkruis voor aldaar tijdens de WO2 gefusilleerden op de Bussumerheide. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hier een militaire kazerne en oefenterrein (schietbaan) gevestigd (Kamp Crailo). Dit is ook de plek waar Oom Huib op 17 maart 1942 naar alle waarschijnlijkheid door de Nazi's werd gefusilleerd. Zodra we een bevestiging hiervan door de gemeente Hilversum hebben ontvangen laten we dit jullie weten. Ik sluit een foto van het kruis bij.
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Het gezin van Ginhoven-Turkenburg, Barendrecht, 1920 
Hieronder sluit ik de voor velen bekende foto van het gezin Van Ginhoven -Turkenburg uit Barendrecht bij. Op veler verzoek heb ik hierbij zo goed en kwaad mogelijk de namen van de verschillende personen en hun waarschijnlijke leeftijd toen aangegeven. 











De familie van Ginhoven-Turkenburg, Barendrecht, 1920
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Op de stoel rechts van het midden zit vader Johannes Albertus Jacobus van Ginhoven, roepnaam Ab, op de foto 50 jaar. Hij was achtereenvolgens hoofd van de christelijke lagere school in Marken, Oude Wetering en Barendrecht. De foto is genomen in 1920 in Barendrecht ter gelegenheid van zijn 25-jarig huwelijksfeest en zijn 25-jarig jubileum als schoolhoofd. 

Op de stoel links daarvan zit moeder Neeltje Hendrika Turkenburg, roepnaam Nel, op de foto 48 jaar oud. Beiden houden een boek vast (waarschijnlijk een Bijbel, psalmen bundel, en/of gezangenboek).

Geheel links op de foto staat de oudste zoon Huibert Cornelis Johannes van Ginhoven, roepnaam Huib, op de foto 24 jaar oud. Huib werd later tijdens de Tweede Wereldoorlog actief in het verzet, helaas verraden en op 17 maart 1942 gefusilleerd door de nazi’s in Laren.

De oudste dochter Jansje Hendrika Cornelia van Ginhoven, roepnaam Jans, op de foto 20 jaar oud, staat rechts op de foto achter de stoel van haar vader.

Uiterst rechts staat Jacob Dirk van Ginhoven, roepnaam Jaap, op de foto 18 jaar oud. Later werd hij dominee en bekend door zijn rol in het verzet onder de schuilnaam ‘Ome Jaap’.

De vrouw derde van links, met de grote zwarte strik in haar haar, is Suzanna Maria Hanna van Ginhoven, roepnaam Suus, op de foto 15 jaar oud. Later gehuwd met Adri Vreeken. 

Het meisje in het midden van de foto, met het zwarte koord om haar middel, is Hendrika Adriana van Ginhoven, roepnaam Adri, op de foto 13 jaar oud. Later gehuwd met Adri Wijntje. 

Het jongetje met het matrozenpakje rechts op de foto, met de hand op de schouder van zijn vader, is Martinus Johannes van Ginhoven, roepnaam Tien, op de foto 12 jaar oud.

Tweede van links, de jongen met het matrozenpakje, is Dirk Cornelis van Ginhoven, roepnaam Dick, op de foto 10 jaar oud. Later bekend in het verzet onder de schuilnaam ‘Jaap den Turk’. (Waarschijnlijk een keuze geïnspireerd door de achternaam van zijn moeder zijnde Turkenburg) 

Het kleine meisje, achter de stoel van haar moeder, is de jongste dochter Cornelia Hendrika van Ginhoven, roepnaam Corrie, op de foto 7 jaar oud. Later gehuwd met Jan van Schaardenburgh. 





Ander speurwerk 

Naast het speurwerk wat direct met de Huibert van Ginhoven Stichting en dus de Tweede Wereldoorlog te maken heeft, ben ik nog wat dieper in de geschiedenis van de familie van Ginhoven gedoken. Op internet is veel te vinden als je maar ver genoeg doorklikt. Je komt hier veel interessante wetenswaardigheden tegen. Hieronder alvast een paar dingen die m.i. het vermelden waard zijn. 

Van Ginhoven Genealogie (stamboom)

Op basis van het eerdere werk van neef Jack van Ginhoven (zoon van Oom Jaap) ben ik begonnen met het uitpluizen van onze stamboom. Een heel werk, maar erg interessant. Ik ben nu tot onze verre voorvader Zacharias Jansz van Ginhoven (geschatte geboortedatum tussen 1625 en 1685) gekomen. Daar liep ik vast. 
Deze Zacharias Jansz is twee keer getrouwd geweest eerst (1681) met  Cniertje Jacobs van der VoOijs. daarna (1697) met Aaltje Egberts van Appeldoorn Uit het huwelijk met Cniertje Jacobs van der VoOijs is onze, d.w.z. mij nu bekende verre voorvader Jacobus Zacharsz van Ginhoven (1687-1743) geboren. Uit zijn huwelijk met Aaltje Egberts van Appeldoorn is Cornelis Zacharsz. van Ginhoven geboren (1701-1762) die het  later tot Burgemeester van Arnemuiden schopte. Op internet is over deze laatste persoon en de woelige tijden van toen (VOC en WIC) en Arnemuiden veel interessants te vinden. Mochten er onder jullie geïnteresseerden zijn om onze familiestamboom (of delen daarvan) verder uit te spitten dan hoor ik dat graag. Erg leuk werk maar wel tijdrovend. Ik ga er ondertussen mee door en hoop tzt eea op op onze website of op een andere wijze aan jullie via internet beschikbaar te stellen. 
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Waar komt de naam 'van Ginhoven' nu eigenlijk vandaan? 

Ginhoven is een gehucht in de Belgische gemeente Baarle-Hertog in de provincie Antwerpen. Ginhoven is mogelijk het oudste gehucht in deze regio. De naam zou afkomstig zijn uit de Germaanse tijd, van Ginno, de naam van een Germaanse heer/strijder (Ginno betekent 'Roemvolle strijder'). Meer waarschijnlijker duidt de naam Ginhoven echter op 'Gindse hoeven'. Het één sluit het ander niet uit. 
Volgens de latere 'Legende van Gelmel' kwam de Viking Gelmel aan het eind van de 9e eeuw geregeld de Mark opvaren met zijn Vikingschepen. Bij Ginhoven, daar waar de Noordermark het Merkske instroomt, ging hij steeds aan wal om te plunderen. Na de plunderingen vertrokken de rovers weer en de buit werd in verre streken verkocht. Telkens kwamen ze weer terug en begonnen de plunderingen opnieuw. Jaren later kwam hij terug, nu met vrouwen en kinderen, om zich bij Ginhoven te vestigen. Hij bouwde een houten burcht met een gracht en verzekerde het voortbestaan van de gehuchten Ginhoven en Zondereigen. De bewoners van Ginhoven en Zondereigen bleven na de oprichting van de burcht volgens de legende gespaard van verdere invallen door de Vikingen.
De prijs die hiervoor betaald moest worden was hoog. De vrijheid werd ingeleverd, de boeren werden als 'laten' verbonden aan de burcht van heer Gemel. Het aanzien van Gelmel groeide. Met succes dwong hij naar de hand van Beatrijs, de dochter van de Heer van Breda. De Heer van Weelde was jaloers op Gelmel en daagde hem uit tot een gevecht. Gelmel won het gevecht en doodde de Heer van Weelde. Gelmel vertrok hierop naar het Heilige Land'  en keerde niet meer terug naar zijn vrouw. Eenzaam bleef zij in Breda wachten op haar man. Maar nooit zou zij iets van hem vernemen. 
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Voor wie wil gaan kijken is er altijd nog ‘Google maps’:
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Laurens Buysero, de eerste "Heer van Ginhoven", Gouden Eeuw.  (1600-1700)

Volgens de geschiedschrijving behoort Laurens Buysero (1613-1674) tot één van de 200 rijkste mannen van Nederland in de Gouden Eeuw. Zijn vermogen werd geschat op Dfl. 250.000. Hij was een hoge ambtenaar en beheerder van het onroerend goed van de Nassau's in binnen- en buitenland. Hij was tevens Griffier van drie op één volgende stadhouders: Frederik-Hendrik, Willem II, en Willem III. Als uiting van zijn sociale aspiraties liet hij verschillende stadspaleizen bouwen en kocht hij verschillende landgoederen (heerlijkheden) en de hierbij behorende heerlijke titels o.a. "Heer van Ginhoven". Of deze titel slaat op het hierboven genoemde landgoed Ginhoven in Baarle-Hertog moet ik nog uitzoeken. Het lijkt erop van wel. Zie ook hieronder, Amalia van Solms, speelde hierbij waarschijnlijk een belangrijke rol. De titel ("Heer van Ginhoven)" is vervolgens op zijn oudste zoon Adriaan overgegaan. 









Amalia van Solms en de enclaves in Baarle-Hertog-Nassau
Een eretitel van Amalia van Solms luidt “redster van de enclaves van Baarle-Hertog (B) en Baarle-Nassau (NL)”. In het vredesjaar 1648 en ook gedurende de daaropvolgende decennia bleven de Baarlese enclaves bestaan dankzij pastoor Van Herdegom en zijn beschermvrouw Amalia van Solms. Amalia steunde de aanspraken van Baarle-Hertog. Dat was opmerkelijk, zeker als je weet dat ze daarmee openlijk inging tegen de wil van haar zoon, stadhouder Willem II. Met haar invloed aan het Nederlandse hof zorgde zij ervoor dat Baarle-Hertog «Spaans» bleef. De Remigiuskerk bleef open voor de katholieken en de enclaves waren gered van een dreigende annexatie. Andere enclaves, zoals in Zundert bijvoorbeeld, werden wel bezet door de Noordelijke Nederlanden en daardoor opgeheven. Het huis van Oranje-Nassau bleef tot 1702 eigenaar van de beide Baarles. Koningin Beatrix droeg dankzij Amalia van Solms naast de titel van "Vrouwe van Breda" nog altijd die van "Vrouwe van Turnhout". Hoe dat nu met Koning Willem-Alexander is geregeld moet ik nog uitzoeken.

Adriaan Buysero, de tweede “Heer van Ginhoven”, Vrede van Breda (1667)

De zoon van Laurens Buysero, Adriaan Buysero, gebruikte de titel "Heer van Ginhoven" toen hij op verzoek van van Amalia van Solms, toen al weduwe van stadhouder Prins Frederik-Hendrik van Oranje-Nassau  als haar vertegenwoordiger betrokken werd bij de onderhandelingen en het sluiten van de Vrede van Breda in 1667 met Engeland, Frankrijk en Denemarken. 
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Familiewapen(s) en lakzegel  (1735 -1751? ) 

In het Rijksarchief (collectie Muschart) wordt de naam 'van Ginhoven' gekoppeld aan het familiewapen van de hierboven genoemde Cornelis van Ginhoven, burgemeester van Arnemuiden (ca 1735-1751?). Het familiewapen wordt door Muschart omschreven als een "Tulp aan een gebladerde steel vergezeld rechts en links van een kleine ster, met als helmteken een ster tussen een antieke vlucht" . In het Archief van Rotterdam zou nog een lakafdruk te vinden moeten zijn. Daar ga ik nog achteraan. 
Het andere familiewapen, met 'drie wanten', dat voorkomt op de stamboom van Neef Jack van Ginhoven (zoon van Oom Jaap) , heb ik nog niet kunnen traceren. In het archief in Rijnsburg zou nog iets te vinden moeten zijn. Interessant genoeg heeft Kees van Ginhoven ooit van iemand een zegelring gekregen met hetzelfde familiewapen. Als iemand e.e.a. verder wil uitzoeken, zou ik hem of haar erg dankbaar zijn. 
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Website.

Bij de oprichting van de Huibert C.J. van Ginhoven Stichting hebben we afgesproken dat we de geschiedenis van de familie van Ginhoven zo veel mogelijk bij elkaar willen brengen en toegankelijk maken op één website. Deze website zou dan bij voorkeur gekoppeld moeten zijn aan de familiestamboom.
Momenteel zijn we in gesprek met een aantal partijen hoe we dit het beste kunnen doen, ook met het oog op de privacy, het beheer en de kosten.
Als een van jullie hierbij wil meehelpen hoor ik het graag.  









Uitnodiging.

Ben je geïnteresseerd in het werk van de Huibert van Ginhoven Stichting, of wil je op een andere manier bijdragen aan het ontsluiten van onze gezamenlijke familiegeschiedenis dan ben je van harte welkom. Laat maar weten welk onderwerp je interessant vindt, dan spreken we een keer af om dat door te praten en af te stemmen. Let wel: deze uitnodiging geldt niet alleen voor de van Ginhoven's maar natuurlijk ook voor de Wijntje's, de Vreeken's en de Van Schaardenburgh's en alle andere aangetrouwde familieleden. 
Voor de nog schoolgaande kinderen in de familie geldt natuurlijk dat ze meer dan welkom zijn om een mooie scriptie te maken of om op school een voordracht te houden over bijv. waar de naam Van Ginhoven vandaan komt, onze familie stamboom, onze helden uit de Tweede Wereldoorlog, de Gouden Eeuw, Vrede van Breda, de Burgemeester van Arnemuiden, het familiewapen/lakzegel etc....kies maar een onderwerp uit zou ik willen zeggen.   


Gebruik e-mailadressenlijst. 

Ik heb voor het verzenden van deze nieuwsbrief gebruikgemaakt van de verschillende e-mailadressen die ik rond de bijeenkomst in het Oranjehotel dit voorjaar mocht ontvangen. Sommige adressen zijn misschien dubbel, fout of wellicht misschien niet meer in gebruik. Laat maar weten, dan pas ik het aan. 
Mocht je geen prijs stellen op het ontvangen van informatie van de Huibert J.C. van Ginhoven Stichting, laat dat dan ook weten, zodat ik je van de adreslijst kan verwijderen. 
Mocht je nog andere mensen kennen die wellicht ook op de adreslijst willen komen te staan, dan hoor ik dat graag. 


Hartelijke groeten en wie weet gauw tot ziens. 

Dick van Ginhoven
Secr. Huibert C.J. van Ginhoven Stichting. 
Voorstraat 15
Delft 2611JJ
The Netherlands
Email: DickvanGinhoven@gmail.com
Mobile: +31 611944100
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Huibert Cornelis Johannes
van Ginhoven (1896-1942)
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en zijn broer

Ds. Jacob Dirk van Ginhoven
(1902-1975)
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Deze cel is geadopteerd door de Huibert C.J. van Ginhoven
Stichting. Ter nagedachtenis aan deze dappere broers en
hun maandenlange verblijf in gevangenschap alhier.

Huibert werd in maart 1942 gefusilleerd. Hij gaf zijn leven
voor onze vrijheid.

Jacob zat in cel 571, werd ter dood veroordeeld en zwaar
gemarteld, maar door een knokploeg bevrijd uit het

Huis van Bewaring in Rotterdam. Hij zat vervolgens tot
de bevrijding ondergedoken, gescheiden van zijn gezin.
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